
Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk 30 november 2025  

1e Advent – Uitreiking doopkruisjes 
 
voorganger:      Ds. Niels Gilebaard  
muzikale begeleiding:   Aldert Fuldner 
ouderling:     Ralf Timmer 
diaken:      Dick Slofstra 
lector:     Corina Voskamp 
beamervoorbereiding:   Marijke Bosker 
techniek:     Reimer Rigtering en Casper Lansbergen  
koster:     Coen Hoekstra 
gastheer/vrouw:   Ineke Broerse 
geldteller:    Fenna Timmer 
koffieschenkers:   Dirk en Ida Norg, Ria Bos 
kindernevendienst:   Rommie Klijn 
 
Liederen in deze dienst   
Lied Opw 733 Tienduizend redenen; Lied ps 25:1,2; Projectlied; Lied 466:1, 2, 6, 7; Lied Toekomst vol van hoop (Sela); 
Lied 416:1, 4; Lied 751:1, 2, 4, 5 
 
Na deze dienst 
U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.  
 
Dienst volgende week zondag  
Volgende week zondag 7 december, tweede Advent, is de eredienst om 10:00 uur in de Morgensterkerk.  
Voorganger is ds. Niels Gillebaard. 
 
Inzamelingsactie voor de Voedselbank 
Volgende week zondag is het weer de 1e zondag van de maand. Er is dan weer een inzamelingsactie voor de 
Voedselbank. Gewenste producten: volkoren pasta, gedroogde pruimen/abrikozen, ongezouten noten, jam, honing, 
zilvervliesrijst, roggebrood, kruiden voor nasi/bami, producten voor persoonlijke verzorging (maandverband, 
deodorant, toiletpapier e.d.). Wilt u letten op de houdbaarheidsdatum? Alvast dank voor uw gaven! 
 
In de Adventstijd ‘biblejournaling in de kerk’ 
In de kerk, tijdens de dienst, zit achterin een groepje mensen te tekenen en te schilderen naar aanleiding van de 
tekst en sfeer in de dienst. Voor jong en oud, iedereen mag aansluiten. We hebben zelf materiaal mee en er is 
genoeg om te delen. Elke 1e zondag van de maand en nu ook in de hele Adventstijd.  Welkom om mee te doen! 
 
Het volleybaltoernooi komt er weer aan!  
Sporthal De Walvis, zaterdag 3 januari 2026 vanaf 19.00 uur.  
Schrijf je in als een volledig team, een groepje spelers, individueel of als scheidsrechter. 
Inschrijven kan via de website of deze link: https://forms.gle/NKz3vVjV8G9S8hdJ8 Of via de 
QR-code. Voor de regels, andere informatie en voor vragen kun je naar de website: 
https://www.pknheemskerk.nl/volleybaltoernooi  
Hoe meer mensen hoe leuker, dus schrijf massaal in, tot 3 januari!    Reimer Rigtering 
 
Wereldlichtjesdag 14 december 
Elke 2e zondag in december is het Wereldlichtjesdag. Mensen over de hele wereld steken om 19:00 uur een kaarsje 
aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Op deze manier gaat er een golf van licht over de wereld en wordt er 
24 uur stilgestaan bij dit verdriet. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang geleden, je kind blijft je 
kind, voor altijd in je hart en gedachten. Heemskerk doet ook dit jaar weer mee. Vanaf 18:15 is iedereen welkom in 
de Dorpskerk, het programma start om 18:45 uur. Recreation zingt. Wie een kaarsje wil aansteken wordt verzocht 
zelf een potje en waxinelichtje mee te nemen. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Info: eibertdevries@hetnet.nl 
 
Open Dorpskerk 
Elke donderdag van 10:00 – 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. 
Elke vrijdag van 12:00 – 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken.  
 

https://forms.gle/NKz3vVjV8G9S8hdJ8
https://www.pknheemskerk.nl/volleybaltoernooi


Eindejaarscollecte 2025 
De diaconie en de kerkrentmeesters vragen of u een extra gift kunt overmaken voor de 
Eindejaarscollecte. De helft van de opbrengst gaat naar individuele noden dichtbij. Ongeveer 
5% van de gezinnen in Heemskerk redt het financieel niet zonder hulp. Vanuit de diaconie 
willen we daaraan bijdragen. De andere helft van de opbrengst wordt besteed aan nieuwe 
initiatieven binnen onze gemeente, zoals de PULSE-diensten. Met uw hulp kunnen deze 
nieuwe vieringen komend jaar georganiseerd worden. 
U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL03 RABO 0326 2956 82 t.n.v. de 
diaconie van de Protestantse Gemeente Heemskerk o.v.v. ‘eindejaarscollecte’. Of u kunt 
gebruik maken van deze QR-code (TIKKI€). 
 
Collecten van vandaag  
Eerste collecte: Ouderen 
Tweede collecte: Kerk 
Deurcollecte: Kerk in Actie – Zending: Rwanda* 
*De organisatie Mwana Unkundwa startte na de genocide van 1994 met een opvangcentrum voor weeskinderen. 
Tegenwoordig begeleidt de organisatie jaarlijks 1300 kinderen en hun verzorgers, die te maken hebben met hiv of een 
andere beperking. Kinderen worden thuis bezocht en krijgen hulp op school. Ook verzorgers krijgen ondersteuning, 
bijvoorbeeld met goed voedsel. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun ziekte. Want ook als je met hiv 
besmet bent, ben je geliefd en heb je een toekomst.  
Op 1 december is het Wereldaidsdag. Daarom collecteren we vandaag voor een project in Rwanda dat kinderen met 
hiv helpt. 
 
 
 

Schriftlezing 
 

Matteus 24:32-44 
 
32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in 

aantocht is. 33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 34 Ik 

verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 35 Hemel en aarde 

zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. 

36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, 

alleen de Vader weet het. 37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 

Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de 

ark binnenging, 39 en niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook 

zijn wanneer de Mensenzoon komt. 40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden 

meegenomen en de ander achtergelaten. 41 Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de 

ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. 42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag 

jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan 

zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want 

de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. 

 
 
 


