Eredienst van de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk 31 mei 2026

voorganger: pastor Pieranna van Rijn
muzikale begeleiding: Anja van der Ploeg
ouderling: Jannie de Vries

diaken: Sophia Verbaan

lector: Mieke Lansbergen
beamervoorbereiding: Marijke Bosker
techniek: Hans Grul en Gilbert Rip
koster: Coen Hoekstra
gastheer/vrouw: Gerry Garstman
geldteller: Janny Braakhekke
koffieschenkers: Jannie Joustra, Yvonne Slofstra, Siep Broos

Liederen in deze dienst
Lied ps 8:1; ps 8:6; Lied 303:1, 2, 3; Lied Geef me de vijf; Lied 663:1, 2; Lied 305:1, 2, 3; Gij roept ons bij de naam; Lied
Opwekking 277

Na deze dienst
U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.

Dienst volgende week 7 juni
Morgensterkerk Heemskerk, 10:00 uur.
Voorganger ds. Anna Hoekstra

Inzamelingsactie voor de Voedselbank

Volgende week zondag is het weer de 1° zondag van de maand. Er is dan weer een inzamelingsactie voor de
Voedselbank. Gewenste producten: volkoren pasta, gedroogde pruimen/abrikozen, ongezouten noten, zilvervliesrijst,
jam, honing, roggebrood, kruiden voor nasi/bami, producten voor persoonlijke verzorging (maandverband, deodorant
e.d.). Wilt u letten op de houdbaarheidsdatum? Alvast dank voor uw gaven!

Startzondag
Op zondag 13 september is de jaarlijkse startzondag!
Reserveert u hem alvast in de agenda?

Pannenkoekenfeest

Ben je jarig in april, mei of juni?

Dan ben je welkom op het pannenkoekenfeest!
Vrijdag 19 juni van 17:00-19:30 in de Vrijburcht.
Even aanmelden pierannavanrijn@pknheemskerk.nl

Tieneractiviteiten

7 juni tieneruitje

21 juni Mes op Tafel
9-11 oktober kamp

Open Dorpskerk Heemskerk
Elke donderdag van 10:00 — 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
Elke vrijdag van 12:00 — 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken.

Collecten van vandaag

Eerste collecte: Ouderen

Tweede collecte: Kerk

Deurcollecte: Stichting Semmy*

* Stichting Semmy heeft ten doel het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de
overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker.


mailto:pierannavanrijn@pknheemskerk.nl

Schriftlezing

Romeinen 8:12-17

12Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven
te leven. 15Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de
Geest, zult u leven. 14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 1sU hebt de
Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods
kinderen te worden — door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 1sDe Geest zelf verzekert onze
geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen
van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods
luister.

Schriftlezing 2: Matteus 28: 16-20

1sDe elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17en toen ze Hem
zagen wierpen ze zich in aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 1gJezus kwam dichterbij en
zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 1sGa dus op weg en maak alle
volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige

Geest, 2en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit
voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’



