
Eredienst van de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk 15 maart 2026  

4e zondag Veertigdagentijd 

 

voorganger    Ds. Leon Rasser 
muzikale begeleiding:   Aldert Fuldner 
ouderling:     Wim Boender 
diaken:      Jikke Troost 
lector:     Geerke Rigtering 
beamervoorbereiding:   Jannie de Vries 
techniek:     Piet Bos en Reimer Rigtering  
koster:     Nel van der Sleet 
gastheer/vrouw:   Janny Braakhekke 
geldteller:    Janny Braakhekke  
koffieschenkers:   Geke Duijn, Irene Kroon, Lisette Kuiter 
kindernevendienst:   Rommie Klijn 
 
Liederen in deze dienst   

Lied 142:1, 6, 7; Lied 547:1, 3, 5; Lied 531:1, 3; Lied 467 uit oude liedboek O eew’ge Vader, sterk in macht 

 
Na deze dienst 
U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.  
 
Dienst volgende week 
Zondag 22 maart is de eredienst om 10:00 uur in de Morgensterkerk. 
Voorganger is ds. Niels Gillebaard. 
 
Pannenkoekenfeest – jarig tussen 1 januari en 31 maart?  
Jarig tussen 1 januari en 31 maart? Kom dan mee pannenkoeken eten! 
Wel even aanmelden via pierannavanrijn@pknheemskerk.nl    
Je bent welkom op vrijdag 20 maart om 17:00-19:30 in de Vrijburcht. 
 
Wie wil helpen met een kerngroep leiden in 
Westerheem? 
Denkt u erover? Wilt u het graag met iemand samen doen? 
Of wilt u eerst wat meer weten? Vraag pastor Pieranna pierannavanrijn@pknheemskerk.nl    
 
Open Dorpskerk 
Elke donderdag van 10:00 – 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie. 
Elke vrijdag van 12:00 – 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken. 
 
Collecten van vandaag  
Eerste collecte: Diaconie 
Tweede collecte: Kerk 
Deurcollecte: Hospice Groep Midden Kennemerland 
Voor een partner, familie of vrienden (mantelzorgers) kan deze zorg voor iemand die heel ziek is moeilijk vol te 
houden zijn. Soms zijn er ook geen mantelzorgers. De Hospice Groep met haar coördinatoren en vrijwilligers kan deze 
ondersteuning bieden, zowel bij de zorg thuis als in het hospicehuis. Onze getrainde vrijwilligers verlenen palliatieve 
zorg (= verzachting/verlichting) aan de zieke, indien gewenst samen met de mantelzorgers. 
Met de geboden zorg willen we de kwaliteit van het leven van de zieke zo goed mogelijk houden. Wat onder goed 
wordt verstaan kan alleen de zieke zelf bepalen. Wij streven er naar om bij zoveel als gewenst is hulp te geven, zodat 
er als het kan energie overblijft om tijd door te brengen met wie of wat de zieke het belangrijkste vindt. 
Naast ondersteuning thuis bieden we in het hospicehuis, hospicezorg aan de terminaal zieke mens en logeerzorg in de 
vorm van kortdurend verblijf voor de chronisch zieke mens. 
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Schriftlezing  
 
Habakuk 1: 14 – 16 

14 Als vissen in de zee maakt U de mensen, 
als kruipende dieren zonder leider. 

15 De Chaldeeër slaat ze allemaal aan de haak, 
sleept ze mee in zijn net, verzamelt ze in zijn fuik. 
Daarom is hij blij en vrolijk, 

16 brengt hij offers aan zijn net, 
brandt hij wierook voor zijn fuik, 
alles voor een vette buit, een overvloedig maal. 
 
 
Matteüs 4: 18 – 22 
18 Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze 
wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van 
mensen maken.’ 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21 Even verderop zag Hij twee andere 
broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het 
herstellen van de netten. Hij riep hen 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 
 

 


