Protestantse Gemeente Heemslerk

Profielschets Protestantse Gemeente Heemskerk
Achtergrondinformatie t.b.v. de vervulling van de vacatures jeugdwerker en ouderenpastor.

De Protestantse Gemeente te Heemskerk (PGH) is een geloofsgemeenschap van mensen die
willen leven vanuit de Bijbel en de Bijbelverhalen, onze Bron. Qua geloofsgemeenschap kent
onze gemeente pluriformiteit, maar voor en met al die verschillende mensen willen wij kerk
zijn, met en voor jong en oud.

De gemeente telt zo'n 840 leden, waarvan ca 200 met een geringe tot grote mate van
betrokkenheid bij de kerk en de kerkelijke activiteiten. Ongeveer 120 gemeenteleden vormen
de kern van het kerkbezoek en zij zijn ook goed vertegenwoordigd in het vrijwilligerswerk van
onze activiteiten.

De kerkelijke achtergrond is een combinatie van Hervormd en Gereformeerd, deze kerken
zijn samengegaan in de PGH tijdens het Samen-op-weg-traject.

De gemeente is financieel gezond, al hebben ook onze financién te lijden onder de gestegen
kosten en met name de energieprijzen.

We hebben twee kerkgebouwen. Een historisch kerkgebouw, de Dorpskerk, die in 1628 werd
herbouwd, en een modernere kerk, de Morgensterkerk, gebouwd in 1966. De
Morgensterkerk gebruiken we voor de eredienst op zondag en voor veel van onze
activiteiten. Onlangs is de bovenruimte van de Dorpskerk verbouwd tot een
jongerensociéteit waarmee de jongeren een leuke eigen plek hebben gekregen.

Het team van beroepskrachten bestaat uit een predikant, een ouderenpastor met als
aandachtsgebied het pastoraat voor ouderen vanaf 75 jaar, alsmede een jeugdwerker (deze
werkt zowel voor de PGH als voor de Protestantse Gemeente Beverwijk). De kerkenraad
bestaat uit 12 personen; daarin zitten 2 ouderlingen voor het pastoraat.

De toekomst

We bevinden ons in een overgangsfase: door natuurlijk en ander verloop zal de gemeente in
de komende jaren kleiner worden, wat ook merkbaar zal zijn in de terugloop van onze
financiéle middelen.

Op de startzondag van 2023 is de kerkenraad samen met de gemeente een Trektocht naar de
Toekomst gestart. Om de toekomst zoveel als mogelijk zélf vorm te kunnen geven,
onderzoeken we samen wat voor gemeente en kerk we willen zijn en hoe wij daarbij onze
middelen het beste kunnen inzetten.

Erediensten

De zondagse eredienst neemt een belangrijke plaats in. Hier komen we als gemeente samen,
om God en elkaar te ontmoeten; om God te eren, samen ons geloof te belijden en te vieren,
onze vreugde en zorgen te delen en om bemoedigd, opgebouwd en geinspireerd te worden.
We worden blij van een toegankelijke preek vanuit de Bijbel, met aandacht voor



hedendaagse geloofs- en maatschappelijke vragen. De liefde die God voor de mensen heeft
moet hierin duidelijk doorklinken en inspireren om elkaar als mensen met liefde te
bejegenen. Wij zijn overtuigd van de kracht van de Bijbelse verhalen. De Bijbel is voor ons de
bron waaromheen wij samenkomen. Daarin horen wij van de God, die wij willen eren, de
God die bevrijdt en mensen in het licht zet. Een nodig tégenverhaal in een wereld die
getekend wordt door geweld en leed.

Pastoraat

Het ervaren van gemeenschap en omzien naar elkaar is belangrijk. Dit is een taak voor alle
gemeenteleden en kan bestaan uit eenvoudige dingen als: een kaartje, telefoontje, bezoekje,
ontmoeting via de diverse activiteiten. Ook tijdens het koffiedrinken na kerktijd is er
ontmoeting en gesprek, evenals op de donderdagochtend (koffiedrinken in de Dorpskerk).
Ook de geregelde ontmoetingsochtenden op de dinsdagmorgen (veelal met een onderwerp)
worden goed bezocht.

Het 'georganiseerde' bezoekwerk wordt uitgevoerd door de predikant, de ouderenpastor,
ouderlingen, wijkcodrdinatoren en bezoekmedewerkers. De komende tijd willen we
nadenken over andere vormen van pastoraat, die beter passen bij de toekomst en de manier
waarop wij gemeente willen zijn.

Daarbij wil de kerkenraad nadrukkelijk aandacht blijven geven aan jongeren en jonge
gezinnen en de activiteiten die hiervoor in de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Hierbij zijn de
predikant, de jeugdwerker en de jeugdouderling als eerste betrokken. Het jongerenwerk
(vanaf de tienerleeftijd) gebeurt overigens al jaren in samenwerking tussen Heemskerk en
Beverwijk. Voor de jongere kinderen is er Kerk op Schoot en de Kindernevendienst.

Diaconaat

Omkijken naar elkaar in praktische zaken is een diaconale taak van de hele gemeente.
Diaconaat is ‘helpen waar geen helper is’. De diaconie wil een betrouwbare plek zijn om
mensen met vragen, die men elders niet kan of durft te stellen, een eindje op weg te helpen.
De diaconie wil de komende jaren ook buiten de kerkelijke gemeente zichtbaar zijn.
Natuurlijk blijft zij daarnaast ook acties voeren voor financiéle ondersteuning van projecten
in Nederland en wereldwijd.

Activiteiten

Binnen de gemeente zijn er tal van activiteiten variérend van wekelijks tot jaarlijks, over het
algemeen gerund door enthousiaste gemeenteleden en ambtsdragers.

Een kleine opsomming van wat er allemaal gaande is: Kerk op Schoot, Kindernevendienst, de
tieneractiviteiten (mes op tafel, nacht van je leven), tienerkamp, jeugdhonk,
Bijbelgesprekken (ook in tehuizen), geloofsgesprekken, bijeenkomsten rond een theologisch
boek, bijeenkomsten rond opvoeden met geloof of een actueel thema,
ontmoetingsochtenden, samen eten in de Dorpskerk, donderdagochtend koffiedrinken, etc.
etc.

Meer informatie over onze gemeente kunt u vinden op onze website
https://www.pknheemskerk.nl/
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