Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Morgensterkerk 12 oktober 2025

Diaconiezondag

voorganger: ds. Niels Gillebaard
muzikale begeleiding: Aldert Fuldner
ouderling: Piet Dubbelman

diaken: Jikke Troost

lector: Mieke Lansbergen
beamervoorbereiding: Linda Rip

techniek: Hans Grul en Casper Lansbergen
koster: Nel van der Sleet
gastvrouw: Ineke Broerse

geldteller: Janny Braakhekke
koffieschenkers: Dirk en Ida Norg, Ria Bos
kindernevendienst: Marijke Bosker

Liederen in deze dienst
Lied 1005:1, 3, 4, 5; Liedps 42:1, 3; Lied Handen heb je om teg even; Lied 828:1, 2, 3; Lied 5684, Lied 990:1, 2, 3, 6;
Lied 993:1, 2, 3,4, 7

Na deze dienst
U bent van harte welkom om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de Vrijburcht.

Schoenendoosactie
Er zijn nog schoenendozen beschikbaar voor de jaarlijkse schoenendoosactie. Na afloop van de kerkdienst kunt u
een versierde schoenendoos meenemen.

Dienst volgende week zondag
Volgende week zondag 19 oktober is de eredienst om 10:00 uur in de Dorpskerk.
Voorganger is ds. Niels Gillebaard.

Vanavond 12 oktober PULSE !

Na de mooie avond in september weer een avond PULSE. Een eigentijdse en laagdrempelige avond vol inspiratie,
verbinding, geloof en muziek. Een moment om op te laden, na te denken en nieuwe perspectieven te ontdekken.
Georganiseerd door een groep gemeenteleden. We kijken ernaar uit je te zien!

Zondagavond 12 oktober, 19.00 uur, Dorpskerk in Heemskerk.

Engelenproject

Achter de schermen zijn de voorbereidingen voor het Engelenproject alweer in volle gang en wij hopen dat u
allemaal weer enthousiast wilt meedoen dit jaar. Vorig jaar zijn alle attenties opnieuw erg goed ontvangen. Dat
willen we weer voor elkaar krijgen, en dat lukt alleen als we dat met elkaar doen.

Daarom zal de doos voor het Engelenproject weer klaar staan in de Morgensterkerk en de Grote Kerk.

U kunt uzelf opgeven als engel. Tijdens de adventsperiode deelt u dan 1 tot 4 maal een kleine attentie uit aan
iemand die dat goed kan gebruiken. U kunt mensen opgeven die wel een beetje extra aandacht kunnen gebruiken
gedurende de adventsperiode. Tot 9 november kunt u zich aanmelden en adressen doorgeven.

Vlak voor de adventsperiode krijgt u dan van ons te horen voor wie u een engel mag zijn. Samen hopen we er weer
een mooi project van te maken!

Jannie, Froukje, Geerke en Corina

Ontmoeting

Op maandagmiddag 13 oktober 14.00 uur vertelt historica/schrijfster
Dr. Tanja Wassenberg over haar boek ‘Het Walviskind’.

Aan de hand van een prachtige presentatie neemt zij ons mee

in de geschiedenis van de naoorlogse walvisvangst.

Van harte uitgenodigd!



De bronnen van inspiratie van Leonard Cohen

Op deze avond analyseren we verschillende van de songteksten van deze zanger en dichter. Met name op de
religieuze aspecten die erin worden verwoord. Maar we luisteren en kijken natuurlijk ook naar de meester zelf.
Dinsdag 14 oktober 2025 om 19:30 in de Grote Kerk Beverwijk

Inleider: Edward Kooiman

Toegang gratis (vrijwillige bijdrage)

Open Dorpskerk
Elke donderdag van 10:00 — 12:00 uur. Om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie.
Elke vrijdag van 12:00 — 15:00 uur. Voor een ontmoeting, een moment van rust of om een kaarsje aan te steken.

Nieuw rekeningnummer
De Diaconie is van huisbankier veranderd. Vanaf nu kunt u doneren op een nieuw bankrekeningnummer van ABN
AMRO. Het oude bankrekeningnummer van Rabobank wordt op den duur opgeheven.

Collecten van vandaag

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

Deurcollecte: Reddingsbrigade Heemskerk*

*De Heemskerker Reddingsbrigade is opgericht op 27 maart 1957 en bewaakt sindsdien het Heemskerkse
(Kruisberg) strand.

Schriftlezing

Lucas 19:1-10

1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zachels heette. Deze Zachelis was
hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat
lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een
vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daarlangs kwam, keek Hij naar boven
en zei: “Zachels, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis verblijven.” 6 Zacheis kwam meteen
naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is
het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.” 8 Maar Zachelis was gaan
staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand
iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig vergoeden.’ 9 Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel
gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden
wat verloren was.’



