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Amos 9

11	Op die dag doe ik de hut van David, in verval, opstaan:
	ik maak de scheuren ervan dicht,
	wat ervan ingestort is, doe ik opstaan;
	ik bouw haar op als in de dagen van altijd.
12	Opdat ze beërven het overblijfsel van Edom,
	en alle naties waarover mijn Naam is uitgeroepen – 
	uitspraak van JHWH, die het ook doet!
13	Kijk, er komen dagen
	– uitspraak van JHWH –,
	dan nadert de ploeger tot vlak bij de maaier,
	de druiventreder tot vlak bij de zaadzaaier;
	dan druipen de bergen van jonge wijn,
	alle heuvelen vloeien over.
14	Zo breng ik ommekeer in de gevangenschap van mijn volk Israël:
	ze zullen de verwoeste steden opbouwen en die bewonen.
	Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken.
	Ze zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten.
15	Ik plant hen in hun leefgrond en ze worden niet uitgerukt 
uit hun leefgrond die ik hun gegeven heb,
zegt JHWH, jouw God.

Johannes 15

1	Ik ben de betrouwbare wijnstok 
	en mijn vader is de landman. 
2	Elke rank aan mij die geen vrucht geeft, die snijdt hij weg, 
	elke rank die wel vrucht draagt, die snoeit (reinigt) hij, 
	opdat die nog meer vrucht draagt.
3	Jullie zijn al gesnoeid (gereinigd),
	en wel door het woord dat ik tot jullie gesproken heb:
	Blijf in mij, ik blijf in jullie. 
4	Evenmin als de rank vrucht kan dragen uit zichzelf
	als zij niet aan de wijnstok blijft, 
	zo ook jullie niet als je niet in mij blijft.
5	Ik ben de wijnstok, jullie de ranken.
	Als iemand in mij blijft en ik in hem,
	die draagt veel vrucht.
	Los van mij kunnen jullie niets doen.

*

Het laatste woord is: herstel, nieuw begin. Opstanding! Dat is hét woord in deze zinnen. Het eindigt met de opstanding. En zo eindigt dus het boek Amos als een Paasboek.
Ik kan me voorstellen dat u dat niet zag aankomen! We hoorden de profeet de afgelopen weken tieren, we zagen hem stampvoeten. Tegen het onrecht in de samenleving. Tegen de decadentie, tegen de volgevretenheid, tegen mensen die zich niet bekommeren om anderen. Ontzettend krijgt het volk ervan langs, ontzettend de tegenspraak van de profeet. Zoals gezegd, we hebben het er maar moeilijk mee gehad. 

Sommigen van u hebben het niet meegemaakt, bijvoorbeeld als u in het koor zingt. Ik zie u denken: Lieve help, maar wat is hier dan gebeurd zeg, wat hebben die beleefd! Nu ja, Amos dus. 
Zo is het: je gaat naar de kerk. Natuurlijk om te zingen, samen te bidden, en om het goed te hebben met elkaar. Maar dan gebeurt het, tenminste, het kán gebeuren: dan klinkt daar ineens die stem van buiten. Dan komt daar ineens een woord van een andere orde aangefloten. En soms verrast het je. En soms, tot je eigen verwondering, troost het je, dan is er iets van kracht in. Maar soms, dan stoort het je, dan schudt het je wakker, dan rammelt het aan je. 

II
Amos stoort, schudt, rammelt… Om gerechtigheid. Levensgroot is daar die roep om recht-doen. Dat je het alsjeblieft zult ópnemen voor de zwakken. Mens, waar ben je! Doe dat nu! Uitspraak van JHWH, Bevrijdergod van Israël.

Kijk, als wij het over God hebben, dan zeggen we vaak: ‘Waar is God!’ Maar hier, bij Amos, is het andersom: hier is God degene die zegt: ‘Waar is de mens!’
Wij zeggen nogal eens: ‘Er is zoveel onrecht in de wereld, waar is God om de dingen recht te zetten, wanneer zal hij komen om de verdrukten te helpen…’ En dat is op z’n minst herkenbaar en begrijpelijk, en misschien ook goed en terecht. De Psalmen zijn daar trouwens ook vol van, van die roep. Maar hier, bij Amos, is het andersom. Hier wordt geroepen: ‘Er is zoveel onrecht in de wereld, waar is de mens om de dingen recht te zetten, wanneer zal hij komen om de verdrukten te helpen…’ 

Kan zijn dat het je aanvliegt, dat je denkt: het is me te zwaar. Hangt dan alles van ons af? Maar je kunt ook zeggen: kennelijk heeft Amos zoveel vertrouwen in ons. Er spreekt ook eindeloos hoop uit. Heel positief eigenlijk. JHWH, de Bevrijdergod van Israël, zegt, door zijn profeet: Mens, je kunt het. Jij kunt nu het goede doen. Je kunt het. Ik vertrouw op je. Doe maar.

III
Maar nee, inderdaad, ten diepste, en tenslotte, hangt het niet van jou af. Die zagen we niet aankomen. Dit is de grote verrassing van dit boek. Dit is het wonder dat er, hoe onmogelijk ook, toch gebeurt: 

Op die dag doe ik Israëls hut, in verval, opstaan:
ik maak de scheuren ervan dicht.
Alles wat ingestort is, ik doe het opstaan…

Ons werd het einde aangezegd. Vorige week klonk hier nog: Het licht gaat uit. Als het zo gaat onder de mensen, als er zo ontzettend helemaal niet omgezien wordt naar de zwakken, dan is de hele schepping tevergeefs. Doe dan het licht maar uit.
Ja, maar… en toch… is er het nieuwe begin. Opstanding, Pasen. 

Maar het is wel écht een nieuw begin. Het is niet: door op de oude voet. Het is niet dat we door kunnen op de manier zoals het al eeuwen gaat. Dan verandert er niks. Nee, een écht nieuw begin. En dat zit em in dat beeld van die hut. 
Dat is namelijk niet een paleis. En niet een burcht, geen tempel en geen kerk. Het is een hut, een klein schamel verblijf, buiten. 

Eerder in Amos ging het ongelofelijk tegen de macht. Tegen overheersing, tegen geweld, tegen machtsmisbruik. En de symbolen van de macht waren paleis en tempel. Welnu, en die worden afgebroken en niet meer opgebouwd. Daarmee is het uit. 
Zo tegen-alles-in is het grote visioen.

En het nieuwe begin is: een hut. Vier muren en een dak van riet, meer is het niet, meer is het niet. Het is een verblijf, buiten, voor reizigers, voor werkers op het land, voor herders. Zoals David een herder is. En de God van Israël zelf een herder is. Dat er een plek is waar mensen beschutting vinden, daar gaat het om. 
Zo klein is het grote visioen. 

IV
Zo breng ik ommekeer in de gevangenschap van mijn volk Israël:
ze zullen de verwoeste steden opbouwen
en die bewonen.
Ze zullen wijngaarden planten
en de wijn ervan drinken.
Ze zullen tuinen aanleggen
en de vrucht ervan eten.

Dit is weer even een ander beeld. Prachtig, en we voelen allemaal wel aan, denk ik: hier wordt het goede leven geschetst. Vooral de wijngaard staat daar garant voor. Door heel de Bijbel heen staat de wijn voor het beloofde land. Zo is het als Noach een wijngaard aanplant, zo is het als de verkenners van Israël het land gaan verkennen en met veel te grote druiventrossen terugkomen, en zo is het bij de bruiloft te Kana waar Jezus de wijn meebrengt. De druiven staan voor het gelukte, voltooide, bevrijde, vredige, het veelbelovende leven. God zet zijn mensen niet op water en brood. Nee, de zoete vruchten, de beste wijn.

Dat is de belofte voor de aarde. En vergis u niet: het gebeurt. Het is er. Denk het niet te ver weg. Het is, als je je ogen ervoor open houdt, nu al, soms, zomaar, even. Het gebeurt in het kleine, in die heel gewone momenten. Dat je je misschien even gezien en geborgen voelt. Dat je je misschien even ontroerd en geïnspireerd voelt. Dat je je toch even niet-alleen weet. 
Zo dichtbij is het grote visioen. 

V
Maar dan is er ineens nog een verschuiving in het beeld. En het is van groot belang om dat nog even te horen. Eerst klinkt er: Ze zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken… Prachtig. Maar even later klinkt het net anders:

Ik plant het in hun leefgrond
en ze worden niet uitgerukt…

De wijngaard, dat symbool van het goede leven, de ranken: dat ben je zelf! Eerst is het: de wijngaard wordt geplant om van te genieten. Even later is het: zij worden geplant, de mensen. Vruchtdrager, brenger van het goede, dat ben jij. 
Ja, Amos zou Amos niet zijn als hij niet tenslotte toch weer ons aan zou kijken: Ja, en nu jij. Mens, je kunt het. Jij kunt nu het goede doen. Ik vertrouw op je. Doe maar. 

Ga het maar doen, wéés dan nu ook een rank, draag de vrucht. En niet voor jezelf natuurlijk, maar voor die ander. Die ander die aan het eind van z’n latijn is. Die ander die het zo nodig heeft. Die ander die zichzelf even niet weet te redden. Wees jij voor hem/ voor haar beeld van het beloofde land.

VI
…zegt de HEER, jouw God.

Dat is het laatste woord. En het laatste woord moet vandaag maar zijn aan… het laatste woord. 
Het is vast en zeker niet voor niets dat het boek Amos eindigt met dit woordje: jouw God. De eerste woorden van het boek waren: Dit zijn de woorden van Amos… En dan volgen dus die 9 lange, heftige hoofdstukken. Met als laatste woord: …jouw God. 
En dat ene, allerlaatste woord omvat alles. Namelijk de belofte, de aanzegging, het definitieve: dat deze ene altijd jouw God zal zijn. Wat er ook gebeurt. Hoe ook maar de wereld is, en hoe ook maar jouw leven loopt, en wat je ook doet en mis-doet. Hij wil niet zonder ons God zijn. En zo zullen wij dan ook niet zonder hem mens zijn. Dit blijft overeind, dit wordt jou niet ontnomen. Jij zijn mens, hij jouw God.

