Preek op 9 december 2018 in de Morgensterkerk over Johannes 6: 1-15

Tweede zondag van Advent

Ontvangen van een kind


1	Hierna vertrok Jezus naar de overkant 
van de zee van Galilea, dat is: van Tiberias.
2	Hem volgde een grote menigte,
omdat zij de tekenen hadden aanschouwd
die hij aan de krachtelozen deed.
3	Jezus echter ging de berg op, 
daar ging hij zitten met zijn leerlingen. 
4	Pesach was nabij, hét feest van de Joden.
5	Toen Jezus zijn ogen opsloeg, aanschouwde hij 
dat die grote menigte naar hem toe kwam.
Hij zei tegen Filippus: 
Waar moeten wij zoveel broden kopen, 
dat die allemaal te eten hebben?
6	Hij zei dat om hem op de proef te stellen,
want hij wist wat hij ging doen.
7	Filippus antwoordde hem: 
Tweehonderd denariën aan broden is niet voldoende voor hen, 
wil iedereen zelfs maar een klein stukje krijgen. 
8	Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tegen hem: 
9		Hier is een jongetje met vijf gerstebroden en twee visjes.
Maar wat is dat voor zovelen?
10	Jezus zei: 
Laat de mensen maar eens gaan aanliggen.
Er was veel gras op die plaats. 
Zij gingen daar aanliggen, 
de mannen waren in aantal zo’n vijfduizend. 
11	Toen nam Jezus de broden, sprak het dankgebed uit 
en gaf ze door aan wie er aanlagen,
en zo ook van de visjes, zoveel ze wilden. 
12	Toen ze voldaan waren, zei hij tegen zijn leerlingen: 
Verzamel de overgebleven stukken
om niets verloren te laten gaan. 
13	Zij verzamelden het
en vulden twaalf manden met de stukken van de vijf gerstebroden             
die overgebleven waren, nadat ze gegeten hadden. 
14	Toen de mensen het teken zagen dat hij gedaan had, zeiden ze: 
Hij is waarachtig de profeet die in de wereld komt. 
15	Jezus begreep, dat zij van plan waren te komen en hem mee te sleuren 
om hem tot koning te maken;
hij week opnieuw uit naar de berg, hij alleen.
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Dit is een werk van Karel Appel, een van de bekendste kunstenaars uit Nederland uit de vorige eeuw. Het komt uit een hele serie schilderijen met de titel ‘Vragende kinderen’. 

Karel Appel maakte deze serie eind jaren veertig. Hij maakte vlak na de oorlog een treinreis door Duitsland, en daar zag hij op de stations overal steeds kinderen, die bedelden om geld en eten. Dat maakte zo’n indruk dat Karel Appel dat vervolgens verwerkte in die hele serie kunstwerken. (Zie ook het wiel, en rails her en der, en die uitgestrekte armen…)
Maar er gebeurde nog iets: die kinderen die hij zag, inspireerden hem namelijk ook. En brachten hem op nieuwe ideeën. Hij bedacht dat hij zijn kunst voortaan heel anders wilde gaan maken, namelijk met de kracht van een kind. Met die felle kleuren, en grove lijnen, om zo sterk mogelijk iets uit te drukken.

En zo waren dus die kinderen niet alleen afhankelijk, ze vroegen niet alleen om iets; ze hadden ook iets te geven. Karel Appel was juist onder de indruk van het kind: hij zag veerkracht en levenslust. En dat nam hij over in zijn werk. Dat wilde hij van kinderen leren; en minder grotemensenachtig schilderen. 

Dat botste ook wel eens. Zo maakte hij in diezelfde serie ‘Vragende kinderen’ ook een muurschildering in het restaurant van het toenmalige stadhuis van Amsterdam. Maar daar kwamen de mensen die daar werkten, tegen in opstand: ‘Dit is geen kunst! Zo kunnen we toch niet rustig eten? Wij zijn hier in het stadhuis met serieuze grotemensendingen bezig. Kinderen hebben hier niks te zoeken…’ Toen hebben ze er een grote witte wand voor geplaatst, zodat ze het niet meer hoefden te zien.
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Een halve generatie eerder, al in de jaren dertig, maakte de Zwitser Paul Klee dit schilderij: Buste van een kind. Paul Klee ontwikkelde zich als kunstenaar, maar op een gegeven moment vond hij in een oude map zijn eigen kindertekeningen. Hij zag dat en dacht: maar, zo moet het! 
Prachtig: een paar strepen, een paar vlakken, een paar kleuren, en het kind kijkt je zo indringend aan…

II
Zo staat er in de menigte ineens een jongetje. Met in zijn armen vijf broden. En iets voor erbij, twee gebakken visjes.
En dat het nu juist een jongetje is, dat die rol mag spelen, dat is geweldig. Dat staat trouwens alleen bij Johannes. Ik zeg wel eens vaker: Johannes is de vreemde eend in de bijt van de nieuwtestamentische vertellers. De andere schrijvers, Matteüs, Marcus en Lukas, vertellen dit ook. Velen van u zullen het wel kennen, de ‘wonderbare spijziging’ zoals het verhaal wel heet. Maar alleen bij Johannes is dat jochie te vinden. En dan weet je: op zo’n detail moet je letten, daar zit dan alles in. 

Het begint ermee dat Jezus de berg op gaat. En dan komt daar die hele menigte. Het ziet zwart van de mensen aan de voet van de berg. En al die mensen krijgen op een gegeven moment honger. Zie je het voor je: al die mensen! Hoe zullen zij gevoed worden?

En als je er een tijdje naar staart, dan zie je wat een sterk beeld het is. Wat een verbeelding van voor hoe wij er aan toe zijn, wij met z’n allen op de aarde. Hoe zullen wij gevoed worden? Om te beginnen is dat heel letterlijk de vraag, zeker in onze tijd. Misschien in onze tijd nog wel meer dan in het jaar 100, toen dit verhaal werd opgeschreven. In onze tijd van overbevolking, waarin hele volksstammen op drift zijn, omdat er in sommige delen van de wereld echt niet genoeg te eten is voor iedereen…
Maar dan, een mens leeft niet van brood alleen. Hoe zullen wij gevoed worden? Dat is ook een geestelijke vraag. Honger, dat is ook honger naar gerechtigheid. Het is ook verlangen om te leven. Hoe kom je tot je recht, wat heb je daarvoor nodig? 

Zie je, dat alles zit in dat ene beeld: al die mensen aan de voet van de berg, rond Jezus, met honger, met verlangen om te leven… Hoe zullen wij gevoed worden?

III
Jezus zei tegen Filippus:
Waar moeten wij zoveel broden kopen
dat deze mensen allemaal te eten hebben?
Maar dat zei hij om hem uit de tent te lokken…

Jezus zet Filippus aan het denken: Tja, hoe krijgen we dit voor elkaar… En Filippus gaat natuurlijk zitten rekenen: hoeveel hebben we? Tweehonderd denariën, oei, wordt krap! 
Je ziet Filippus denken: Hoe gaan we dit doen…? Wacht even, hoor, ik zet het even in een excel-sheet. Ik maak even een begrotingetje, dan kunnen we daar ons beleid op afstemmen. Dus, zoals gezegd: het wordt krap. Als we nu strategisch beleggen, dan komen we misschien nog rond. Dat beleggen levert een risicootje op, maar… Ehm, nee, eerlijk gezegd, voorlopig zitten we nog in de rode cijfers, aldus Filippus:

Tweehonderd denariën aan broden zijn niet genoeg,
wil iedereen zelfs maar een klein stukje krijgen…

Het is enorm leuk, en enorm raak, hoe onze hele manier van denken hier even wordt neergezet. Precies zo zit onze tijd ook in elkaar: we willen alles berekenen, alles in cijfers vangen. We denken in meetbare resultaten, en denken zo alle problemen te kunnen oplossen. 
En als het nu om echt financiële dingen gaat, dan is het natuurlijk ook heel goed en zinvol er op een economische manier mee om te gaan. Maar, niet alles laat zich in getallen en resultaten uitdrukken. Niet alles laat zich berekenen. Niet alles is een product. 

(Om een voorbeeld te geven: het onderwijs heeft hier, dacht ik, enorm onder te lijden. Dit economische denken, dat we alles willen vangen in meetbare resultaten. Cijfers! Scholieren maken de ene toets na de andere, dat is op de middelbare school zo, dat is op de basisschool zo, dat is bij de kleuters al zo. Enerzijds wel goed natuurlijk, om bepaalde dingen een beetje bij te houden, ‘leerlingvolgsysteem’ enzo… Maar anderzijds is wel heel erg de vraag: wat kun je eigenlijk meten? Dat is toch eigenlijk maar een heel smal deel van de ontwikkeling van een mens. Misschien liggen de krachten van een kind wel heel ergens anders. Misschien is het sympathiek, of behulpzaam, of creatief, of beweeglijk, of handig in hutten bouwen. Maar ja, dat is niet voor een cijfer, dat staat niet op je rapport.
Ik zou dan ook even tegen onze scholieren willen zeggen: Jij bent niet je cijfers! Je bent zoveel meer dan wat er gemeten kan worden. Ik weet wel: proefwerken, toetsen, cijfers, het is een groot deel van je dagelijkse ding. Maar het is maar een klein deel van wie jij bent. Houd dat alsjeblieft in de gaten.)

IV
Jezus kijkt Filippus aan, en vraagt hem: Filippus, hoe gaan wij al deze mensen voeden? Filippus, doe die excelsheet eens weg, leg dat rapport eens in de la, die heb je nu even niet nodig. Al deze mensen hebben honger, ze verlangen naar… leven. Wat hebben ze echt nodig? Dat kun je niet berekenen. Dat kun je alleen zien als je echt naar ze kijkt, en kijk dan met je hart. Hoe kunnen wij deze mensen geven wat ze nodig hebben, om mens te zijn? 

En dán is daar dus ineens dat kind. Dan staat daar ineens dat jochie met zijn armen vol brood. Vijf broden en twee visjes. Lieve mensen, en dat is zo leuk. Namelijk, omdat dat niks is. In de zin van: als je het gaat berekenen, als je het in een excelsheet gaat zetten, met in de volgende kolom het aantal mensen dat moet eten… dan is het niks. 
Daarvoor staat hier het kind. Een kind staat immers in die grote wereld van ons met lege handen. Een kind heeft niks in te brengen. Tenminste niet als je gaat meten. Als je het in cijfers wilt uitdrukken, dan stelt een kind op het grote wereldtoneel niks voor.
Maar Jezus rekent niet. Hij kijkt anders. En hij ziet dat het weinige veel is. Nee, gekker nog, Jezus ziet dat dat weinige álles is. Want u weet, over cijfers gesproken: 5 + 2 = 7. En zeven is in de Bijbel het symboolgetal voor de volheid, de vervulling. Het getal dat symbool staat voor: het is genoeg, meer dan genoeg. 

Wat heeft het kind te geven? Het onmeetbare, het kleine, het kwetsbare… wat toch de wereld kan veranderen. Misschien is het wel wat Karel Appel zag in die bedelende kinderen op die Duitse stations. Kinderen die letterlijk niets hadden, maar die toch alles te geven hadden. Veerkracht, levenslust, hoop.
Jezus rekent niet. Hij kijkt anders. Hij ziet dat het weinige veel is, zelfs alles. Hij ziet wat werkelijk van waarde is. Hij ziet datgene wat zo kwetsbaar is, dat het een wereldveranderende kracht heeft. Hij ziet jouw vijf broden en twee vissen. En hij gaat ermee aan de slag, om ergens de wereld anders te maken. 

En daarmee is natuurlijk tenslotte dé vraag: wat zijn jouw vijf broden en twee vissen? Jouw niet in cijfers uit te drukken kwaliteit? Jouw verborgen kracht? Wat zijn jouw vijf broden en twee vissen? Denk daar eens over na.

Misschien heb je daar wel een idee over en zeg je: Kijk, hier is het. Dat is mooi. Maar, misschien zeg je ook wel: Nou ja, ik heb natuurlijk niet echt iets in te brengen. Wat is het dan in mij, wat ligt er dan in mijn karakter, of in mijn talentenbox, wat dan zozeer van waarde is? Wat heb ik nu helemaal te geven? Zo staat dat jochie daar misschien ook wel: Tja, vijf broden en twee vissen, ik had ze zomaar meegenomen, maar… sorry, dat helpt natuurlijk niet… 

Maar Jezus ziet het. En zo ziet hij ook jou: wat jij te geven hebt, wat jij kunt, wat jij hebt, wie jij bent… het is alles. In zijn handen is het álles.
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