Preek op 22 september 2019 in de Morgensterkerk over Genesis 26
Dienst van Schrift en Tafel

Er is honger in het land.

Die eerste zin schrijnt. Met die paar woorden – zes in het Nederlands, drie in het Hebreeuws – wordt de situatie getekend: hongersnood. Leven in gebrek. En dit moet het beloofde land zijn? Er is honger. (Sommigen van u weten nog wat het is: echte honger…) En Isaak moet het uithouden. Hij krijgt gezegd: blijf daar. Houd het uit in het gebrek. Juist daar zal ik je zegenen… zegt de Stem, JHWH, God van Abraham, Isaak en Jakob. 
En dan… is het ook zo. Kijk die Isaak dan!

JHWH zegende hem:
hij zaaide
en oogstte honderdvoudig.

Kijk, en dat is nou zegen. Wij krijgen hier even in een paar zinnen voor ogen wat dat eigenlijk is: gezegend zijn. Aan het eind van de dienst staat altijd de zegen, we zullen ook vandaag weer gezegend hiervandaan gaan. En wat wil dat nu zeggen? Dit! Dat het je goed gaat, dat je zaait en oogst. En het is zo fantastisch hoe er dan van Isaak gezegd wordt – je ziet als het ware de zon over hem opgaan, eerst een beetje, dan steeds meer, totdat hij in het volle licht staat –:

En de man werd groot,
gaandeweg werd hij groter,
totdat hij zeer groot geworden was.

Prachtzin, geweldig, het volle leven. Het lukt, het gaat goed. Mensen bij elkaar, gedekte tafel, je spullen om je heen, je tuin, je uitzicht vanaf je balkon. Het leven! Om van te genieten. 
En wat ik nu zo fijn vind, is dat er helemaal niet zuinig over gedaan wordt. Zoals wij al gauw, wij Nederlanders, wij calvinisten, wij die ‘met mate’ genieten. We nemen een koekje bij de koffie, we maken een reisje, we nemen een borreltje… Maar hier, bij Isaak, hier niks geen ‘-tje’. Hij wordt groot, groter… totdat hij zeer groot geworden was! 
Daarom heb ik trouwens vandaag cake meegenomen voor bij de koffie. Daar is geen aanleiding voor, ik ben niet jarig, er is niks aan de hand, alleen maar omdat het lekker en gezellig is. Dus, zet je tanden erin, proost elkaar toe met de koffie. Laat je nog een keer bijschenken. En proef even dat je Isaak en Rebekka bent. Het goede, volle leven. Niet zuinig, maar volop. Het mag je goed gaan. 
Dat is gezegend zijn. 

II
Maar, het is een geheim. 
Gezegend zijn, dat is niet alleen maar zomaar welvaart. Het is niet alleen maar kale rijkdom. Nietwaar, kijk maar om je heen: wij leven in een ontzettende welvaart, er is teveel van alles, de schappen puilen uit. Zijn wij daarmee zo gezegend? Dat is maar zeer de vraag. 
Want is het niet zo dat we tegelijkertijd enorm tekort hebben? Mensen hebben misschien wel alles, maar vallen om. Om maar iets te noemen van de geestelijke nood in onze tijd. De een na de ander raakt burn-out, opgebrand, leeggelopen. Geen kracht meer. Er is een ander soort gebrek. Ja, er is, om het met ons verhaal te zeggen, honger in het land. 

Ja, en wat is dan gezegend zijn? Dus niet zomaar welvaart op zichzelf. Niet kale rijkdom. Maar, dat je temidden van gebrek tóch iets vindt dat jou voedt. Als een wonder, als een geschenk, volkomen ónvanzelfsprekend. Dat je midden in de nood toch een bron vindt om uit te putten. Dat je midden in de doodsheid van het bestaan levend water vindt.

Maar de bronnen zijn verstopt. De putten zijn volgegooid met gruis. Ja, dat beeld in het verhaal vind ik zo sterk. Het zet me zo aan het denken. Zou dat in onze tijd aan de hand kunnen zijn: dat de bronnen verstopt zitten. Dat mensen geen bron van inspiratie, geen bron van leven meer vinden. Niet meer stilstaan bij wat werkelijk het leven diepgang en zin geeft… De bronnen zijn verstopt. Mensen rennen maar door, geregeerd door de agenda, van het een naar het ander. En we staan nauwelijks nog stil bij de vraag: wat is mijn bron? Waar leef ik van? 
Ik herken het zelf ook: het is zo veel, zo vol, je wilt alles. En voor je het weet, ren je aan je bron voorbij. 

Zo wordt het verteld:
Isaak graaft die putten weer uit. Ontroerend beeld eigenlijk: hij gaat op zoek. Waar is de bron? Dat zouden meer mensen moeten doen, ook vandaag. En trouwens, tussen twee haakjes, daarom zijn wij nu hier, dit uur op zondagochtend. Dit is: de bron zoeken. Graven, tot het gaat stromen, tot de toekomst weer opborrelt. 

III
En dan begint het gelazer. Conflict. We begrijpen het, want zo gaat het. Er wordt gevochten om de bronnen, ook letterlijk: overal ter wereld wordt gevochten om de waterbronnen, de oliebronnen, de inkomstenbronnen. Daarom worden mensen verdreven, van hun land gejaagd.

[bookmark: _GoBack]De herders van Gerar twistten met de herders van Isaak:
Van ons dat water!

Maar wat er dan gebeurt, is… verbazingwekkend. Wat doet nu Isaak? … Niets! Hij gaat. Hij gaat alleen maar aan de kant. Lieve mensen, krijgen wij hier even een spannend lesje ‘omgaan met conflicten’. Isaak gaat. Hij maakt ruimte. 
Wat vinden wij daarvan? Slap? Je moet toch een beetje vasthouden aan je standpunt? Je moet toch staan voor wat van jou is? Het is ontegenzeggelijk waar dat je af en toe een beetje voor jezelf moet opkomen. Toch, je zou wensen dat de wereld een beetje meer Isaak was. Ik noem maar wat, dat Israël en Palestina nog eens samen zouden gaan zitten om Genesis 26 te lezen, en dan de politieke beslissingen en de geplande ontruimingen en de geplande bombardementen nog eens heroverwegen… Dat wij, mensen, dit stuk nog eens lezen en dan al onze conflicten en conflictjes nog eens heroverwegen. 

IV
En dan gebeurt het. Isaak graaft zijn derde put. Hij kijkt om zich heen… niets. Hij luistert in de verte… niemand. Rust. Vrede. Rehobot… Ruimte…

Ja, wat is gezegend zijn? Het is: dat je midden in de droogte en de doodsheid van het bestaan toch een bron vindt. Het is dat je temidden van de chaos, temidden van alle conflict, temidden van alle worstelingen van het bestaan… ruimte vindt. Ruimte waar het goed is. Ruimte om op te ademen. Om een beetje tot jezelf te komen. Kijk even om je heen, want misschien is het wel hier en nu.
Isaak heeft die ruimte zelf gemaakt, door afstand te nemen, door anderen ruimte te laten. Maar nu zegt hij toch: Hij heeft ons ruimte gemaakt. Hij die ene, bron van zegen. 

V
Tenslotte, één ding nog: het wordt gezien. Het kan niet onopgemerkt blijven. En dat is zo leuk: koning der Filistijnen Abimelek, die aan het begin Isaak wegjoeg – ‘Ga weg van ons, het gaat te goed met jou…’ – daar staat hij nu. ‘Mogen wij misschien toch ook… iets daarvan meekrijgen?’
Ja, en dat is toch wel heel wezenlijk voor wat zegen nu eigenlijk is. Zegen deelt uit, zegen gaat verder, zegen stroomt over. Als je gezegend bent, als je ruimte vindt en bronnen, als het je goed gaat, dan blijft dat niet op zichzelf. Als dat niet zo is… als zegen opgepot wordt, als je niet deelt… dan houdt zegen ook meteen op zegen te zijn. Dan is ‘t het niet meer. Isaak is er voor de Filistijnen. Omwille van hen die in de hongersnood leven. De gezegende is er voor hen die gebrek hebben. 
En zo eindigt het met een maaltijd. Natúúrlijk, zou ik bijna zeggen:

Isaak maakte voor hen een feestmaaltijd:
ze aten en dronken. 

En zo is er voor ons nu ook een maaltijd. Aan tafel! Ze aten en ze dronken. Want de gezegende – gezegend zij hij – is er voor hen die gebrek hebben. Hij is de bron. Hij is het levende water. Hij is de zegen waarmee wij gezegend worden. 
Hij deelt zichzelf uit. En wij leven.

Lof zij u, Christus!

